
Misjpatiem 5785 - ‘Rechtsvoorschriften.’ 
Exodus 21 : 1 - 24 : 18 
Jeremia 34:8-22; 33:25-26 & Matteüs 17:1-11. 

In het kort: 
MISJPATIEM (wetten). Het Joodse volk krijgt een aantal sociale voorschriften zoals behandeling van slaven en de 
verplichtingen van een man ten opzichte van zijn vrouw. Voorts de financiële verplichtingen die voortvloeien uit 
letselschade of onrechtmatige daad. Wat er moet gebeuren bij diefstal in verschillende omstandigheden en wat bij in 
bewaring geven van goederen of dieren, wanneer dat goed gestolen wordt of anderszins verloren gaat. 
Wat er moet geschieden als iemand een maagd verleidt, straf op het dienen van afgoden en het gebod de zwakkeren in 
de maatschappij te beschermen. Men moet rechtvaardigheid betrachten, geen valse getuigenis afleggen en geen 
omkoopgeld aannemen. Het land moet het zevende jaar rusten, evenals de mensen en de dieren op de zevende dag. 
De mannen moeten met de voetfeesten: Pesach, Sjawoeot en Soekot, voor G’d verschijnen met producten van het Land. 
G’d belooft de volkeren in het Land te helpen verdrijven. Hij zal het volk zegenen als ze zich aan Zijn voorschriften 
houden. Het volk belooft dat zij zullen “doen en luisteren’’ wat G’d wil. Mosje schrijft alles op wat HaSjeem gezegd 
heeft, leest het het volk voor en gaat naar boven om de Stenen Tafelen te ontvangen. (NIK) 

Commentaar: 
Het bijbelgedeelte betreffende de wekelijkse parasja ‘Misjpatiem’ - Wetten - of ook - Rechtsvoorschriften 
uit Exodus 23:1-12, gaat het zoals er boven hoofdstuk 23 in de NBG vertaling staat, over: 
“Voorschriften inzake de verhouding tot de naaste” en het schriftgedeelte begint met een appél aan de moraal 
en ook het zuivere geweten van de mens. 

‘Gij zult geen vals gerucht verbreiden; gij moogt de schuldige niet helpen als misdadig getuige. 
Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, noch in een rechtsgeding getuigenis afleggen met de 
meerderheid mee, om het recht te buigen. Ook zult gij een onaanzienlijke niet voortrekken in zijn 
rechtsgeding.’ (Ex. 23:1-3) 

Opvallend is een klein gedeelte in deze zin die juist ook nu nog heel actueel is: ‘getuigenis afleggen met de 
meerderheid mee, om het recht te buigen.’ 

Hoe vaak kun je in gesprekken met mensen als het op hun mening aankomt, bemerken dat hun mening sterk 
beïnvloed is door wat de politiek spreekt of de kranten publiceren. 
En politiek en pers dienen heel vaak een volstrekt ander belang dan het belang die rekening houdt met het 
algemene belang van kiezers of lezers, of globaal gezien, met het belang van de mensheid. 
Deze inkleuring van de zo gevormde meningen van mensen, hebben meestal te maken met eigen belang. 
Dit geldt niet alleen voor de politiek en de pers maar ook voor veel mensen en heeft vaak te maken met je 
eigen welvaart en welzijn en wat velen niet in de gaten hebben, dat links of rechtsom dat vaak gaat ten koste 
van het welzijn en welvaart van de ander zo je wilt; de naaste, de medemens. 
Eigen belang eerst en ook voor gelovigen bestaat dit gevaar. Het menselijke vertalen en begrijpen van de 
Bijbel kan ook een verkeerd beeld scheppen en ik wil dit graag nader met u bekijken en proberen te 
begrijpen. 

Teruggaand naar het begin van de schepping voorziet G’d de mens met een opdracht, die in de meeste 
vertalingen een onjuist beeld scheppen: 

‘En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 
En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en 
onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat 
op de aarde kruipt.’ (Gen 1:27-28) 

Het "heersen over de schepping". 
In Gen 1:28 wordt de mens met de opdracht voorzien om "de aarde te onderwerpen (kabasj) en te 
besturen (rada) de vissen en de vogels en al het gedierte". 

Het eerste woord kabasj geeft weer dat de geest over de materie en niet de materie over de geest zal heersen 
en heeft derhalve niets van doen met het onderwerpen van de immers met dezelfde opdracht voorziene 



medemens. Het tweede woord rada met de betekenis "heersen" in de zin van "regeren" geeft weer dat menzal 
besturen en derhalve niet dat men de van dezelfde opdracht voorziene medemens de eigen willekeur op 
zal leggen. (*) 

Nogmaals: de aarde te “onderwerpen” - (kabasj) heeft niets van doen met onderwerpen om het je wil op te 
leggen. Als het begrip onderwerpen enkel en alleen te maken heeft met de gedachte dat we onze “wil eraan 
opleggen” heeft dit te maken met heersen over en dit is wat er uit de koker van G’d’s tegenstander komt; 
Dat de materie heerst over de geest, zodat de mens onderworpen is aan de materie en niet andersom. 

Het verlangen van de Eeuwige is echter dat de mens “heerst”- (rada) vanuit dienstbaarheid aan Zijn 
schepping. 
En tevens dienstbaarheid aan de medemens die ook in G’d’s beeld geschapen is. 

Deze ‘omgekeerde’ wereld is niet gemakkelijk en duist in tegen wat de ‘natuurlijke mens’ gewoon lijkt. 
Maar heeft alles te maken met dienstbaar zijn uit liefde en vooral met ‘betrokkenheid’ van de mens met G’ds 
schepping die uitkijkt naar verlossing en bevrijding.  

Ook Jeshua leefde en werkte uit dit goddelijke principe en wilde in alles dienstbaar zijn aan de Allerhoogste, 
schepper van hemel en aarde.  

Bij de eerste boodschap van Jeshua in de synagoge te Nazareth kun je alvast een voorproefje krijgen van 
hetgeen in Jeshua reeds gestalte heeft aangenomen voor degenen die hem aangenomen hebben als de 
messias, zoon van de levende G’d. 

“En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat 
naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen. 
En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de 
plaats waar geschreven stond: 
De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het 
Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, 
om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te 
zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. 
En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen 
in de synagoge waren op Hem gevestigd. 
Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan. 
En zij betuigden Hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit Zijn 
mond kwamen, en zij zeiden: Is Híj niet de Zoon van Jozef?” (Lucas 4:16-22) 

Dat we in deze verwarrende tijd ook juist deze woorden van genade mogen vasthouden en koesteren en voor 
zover mogelijk deze boodschap mogen navolgen en uitdragen. 
Zoals Jeshua een gezant van de Vader was mogen ook wij hem navolgen en gezanten zijn. 

Bronnen: NIK, (*) Jakob ben Luria, de Bijbel en myself. 

Shabbat Shalom. Rinze. 


